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Het lied van Maria

God wil bij mensen wonen,
Hij vraagt om onderdak,

wie stelt zich voor Hem open,
wie geeft aan Hem zijn hart?
Waar is het huis op aarde

dat Hem een welkom roept,
wie is voor God de Vader

de mens naar wie Hij zoekt?

Een vrouw neemt Hem ter harte,
Maria is haar naam,

haar God is haar te machtig,

zij biedt haar diensten aan.

Zij huivert van ontroering,
geluk valt in haar schoot,

God kiest haar tot de moeder
van zijn geliefde Zoon.

Maria zingt haar loflied,
God voelt zich thuis bij haar,
wie is Hij dat Hij omziet
naar haar geringe staat?

Hij is de God der armen,
voor wie Hem roept in nood,
Hij is de mens barmhartig
die nederig op Hem hoopt.
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Met dit “Lied van Maria” willen we het begin van de meimaand, de
Maria maand bij uitstek, accentueren. Op de eerste zondag van de
meimaand openen we traditiegetrouw het bedevaartseizoen met de



openingsprocessie van onze eigen gemeenschap. Meer hierover leest u
verderop in deze Kapelgids

Liturgische kalender

21-04 Vierde zondag van Pasen

23-04 H. Georgius (St. Joris), martelaar
H. Adalbert, bisschop en martelaar

24-04 H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar

25-04 H. Marcus, evangelist

27-04 H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

28-04 Vijfde zondag van Pasen

29-04 H. Catharinavan Siena, maagd en kerklerares patrones van
Europa

30-04 H. Pius V, paus
01-05 H. Jozef de arbeider

02-05 H. Athanasius, bisschop en kerleraar
03-05 HH. Filippus en Jacobus, apostelen
05-05 Zesde zondag van Pasen

08-05 HH.Wiro, Plechelmus en Otger
Z. Clara van het arme kind Jezus, maagd
09-05 Hemelvaart van de Heer
12-05 Zevende zondag van Pasen
13-05 H. Servatius, bisschop
14-05 H. Mattias, apostel
15-05 Alle heilige bisschoppen van Maastricht

Kerkdiensten

De eucharistieviering van zaterdag 20 april zal muzikaal worden
verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

Zaterdag 27 april is er weer een woord- en communieviering
Zondag 5 meli, de eerste zondag van de meimaand, is er een
eucharistieviering om 9.00 uur.

Opening bedevaartseizoen

Zondag 5 mei is tevens de opening van het bedevaartseizoen. Zoals
gebruikelijk zullen we ook dit jaar het bedevaartseizoen openen met een
processie van de Kapelse gemeenschap naar de Kapel in 't Zand waar
aansluitend een eucharistieviering wordt gehouden. Het opstellen van de
processie gebeurt ook dit jaar bij het schoolplein van de Synergieschool
aan de Herkenboscherweg om 9.40 uur. Evenals andere jaren gaat de
processie van daaruit via de Herkenboscherweg naar de Scheidingsweg.
Op de Scheidingsweg slaan we linksaf de Javastraat in. We vervolgen de
Javastraat tot aan de Sumatrastraat, waar we rechtsaf slaan.



Aangekomen op de Heinsbergerweg vervolgen we deze tot aan de
Herderstraat, waar we linksaf ingaan en via deze straat en de Parklaan
komen we dan bij de Kapel in 't Zand waar om 10.30 uur de
eucharistieviering begint. Zoals gebruikelijk trekken in deze processie
ter opening van het bedevaartseizoen naast enkele putten, alle
geledingen van de scoutingroep Pater Bleijs, de schooljeugd - met name
de kinderen die vorig jaar de eerste h. communie gedaan hebben en zij
die dat dit jaar hopen te doen - het acolieten en misdienaars corps en
onze fanfare O.L-Vrouw in 't Zand mee. We hopen natuurlijk dat vele
parochianen van onze pastorale eenheid zich bij de processie zullen
aansluiten. Ook willen we graag een beroep doen op de parochianen die
langs de route wonen, om hun huizen op te sieren en minstens de vlag
uit te hangen bij gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis.

Hieraan voorafgaand is er om 10.00 uur ook nog een kinderkerk die
gehouden wordt in de Synergieschool.

Zaterdag 11 mei komt de stadsprocessie naar de Kapel. Men heeft er
voor gekozen om dit jaar geen eucharistieviering te houden maar een
gebedsdienst waarin de kaarsen worden gezegend. Deze viering is op de
gebruikelijke tijd van 18.30 uur.

Misintenties

20-04-24  18.30 uur Sarah Keuren-Moehamad

21-04-24  10.30 uur Bijzondere intentie

28-04-24  10.30 uur Uit dankbaarheid

01-05-24  08.00 uur Overledenen op het kerkhof

05-05-24  10.30 uur Uit dankbaarheid; Jaardienst voor ouders van de
Broek-Adriaans en overleden kinderen en
kleinkinderen Theo Jan, Truus en Riet, Nel en
Wil, Mieke,

12-05-24  10.30 uur Hub Koolen als jaardienst; Overleden ouders
broer en zus

BERICHTEN

Jubeljaar 2025

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een Heilig Jaar of
Jubeljaar gehouden. Dit is een belangrijke religieuze gebeurtenis,
waarin verzoening tussen mensen en verzoening met God centraal
staan. De traditie is in de Middeleeuwen ontstaan en vindt haar
oorsprong in het veel oudere gebruik van het joodse jubeljaar.



Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als
thema “Pelgrims van Hoop”. Als voorbereiding daarop is 2024 een
“jaar van gebed” met extra aandacht voor het Onze Vader als “een
school van gebed”.

Heiligdomsvaart Aken

Al meer dan 660 jaar komen mensen als pelgrim naar Aken voor de
"Heiligtumsfahrt’. Hun doel is de verering van vier relikwieén die sinds
de tijd van Karel de Grote als schat in de Dom van Aken worden
bewaard. VVolgens de geschiedenis ontving Karel de Grote de relikwieén
rond het jaar 800 na Christus als geschenk uit Jeruzalem. Sinds 1349
worden de relikwieén om de zeven jaar aan gelovigen uit Europa en de
hele wereld getoond. Daartoe worden ze voor een periode van tien
dagen uit de gouden Mariaschrijn in de Dom van Aken gehaald.

De relikwieén zijn van heel oud textiel en staan bekend als:
De jurk van Maria’s uit de nacht waarin Jezus werd geboren
De luiers van Jezus, waarmee Maria het kind bescherming gaf

De doek waarin het hoofd van Johannes de Doper na zijn onthoofding
werd bewaard

De lendendoek die Jezus aan het kruis zou hebben gedragen

Natuurlijk kun je vragen stellen bij de ‘echtheid’ van deze relikwieén,
maar dat is voor pelgrims die naar Aken komen nooit de reden van hun
devotie geweest. De vier Akense relikwieén worden vooral gezien als
een teken van de Verlossing door Jezus Christus. Alleen al het feit dat ze
meer dan 1200 jaar in de Dom worden bewaard, maakt ze bijzonder.

Net als in Maastricht en Susteren is ook in Aken de Heiligdomsvaart een
gelegenheid voor gelovigen om bij elkaar te komen en te ervaren dat je
samen Kerk bent. Meer dan 100.000 pelgrims zullen ook dit jaar de weg
naar Aken vinden als weg naar het geloof en de gemeenschappelijke
ervaring met andere gelovigen in Aken. Tussen 9 en 19 juni is er een
uitgebreid programma met liturgievieringen en culturele evenementen.
Dit jaar zijn er in mei, juni en september ook Heiligdomsvaarten in
Monchengladbach en Kornelimiinster.

Het thema van de Heiligdomsvaart in Aken is "Wie denk je dat ik ben"
(Mt 16,15). Het is de vraag aan alle christenen hoe zij Jezus zien. Maar
het gaat niet alleen om het beeld van Christus, maar ook om hoe mensen
vandaag de dag gezien willen worden en hoe zij zichzelf presenteren.

Alle informatie is te vinden op: www.heiligtumsfahrt-aachen.de



