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NIEUWJAARSWENSEN 

 

Zalig nieuwjaar 

 

We hopen en bidden dat alle mensen het thuis, op hun werk of waar 

ook zalig naar hun zin hebben. 

 

Gelukkig nieuwjaar 

 

We wensen alle mensen veel geluk het komende jaar; en we denken 

vooral aan hen die het tot nu toe niet gevonden hebben: de zieken en 

eenzamen, de vluchtelingen en woningzoekenden. 

 

Een goed begin 

 

We wensen U het beste toe: liefde, vreugde, gezondheid en veel meer. 

 

Voorspoedig nieuwjaar 

 

Voorspoed, wind mee, wensen we U toe in het komende jaar, 

voorspoed in alle opzichten. 

 

De beste wensen 

 

We wensen U een goede start, en ook de moed en energie om er echt 

het beste van te maken. 

 

Vrede en alle goeds 

 

Vrede en alle goeds wensen we voor onze gemeenschap maar ook voor 

oorlogsgebieden zoals in de Oekraine en in het nabije Oosten 

 



Deze wensen zijn voor ieder van u persoonlijk, maar ook voor onze 

pastorale eenheid als geheel. 

Om deze wensen voor onze pastorale werkelijkheid te doen worden 

roepen we u op om zich er ook voor in te zetten. 

Velen doen dat al als vrijwilliger in een of meerdere groepringen die 

onze pastorale eenheid kent. Maar nieuwe mensen zijn van harte 

welkom om ook hun talenten in onze gemeenschap waar te maken, 

onder anderen als bezorgers van onze Kapelgids 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op zondag 14 januari, de tweede zondag van de maand, is er weer, na 

de eucharistieviering van 10.30 uur, een koffie-inn. We willen deze 

gebruiken om aan elkaar nog de boven genoemde wensen uit te 

spreken. Iedereen is daarbij van harte welkom 

 

Liturgische kalender 

 

14-01   Tweede zondag door het jaar  

15-01   H. Arnold Janssen, priester 

17-01   H. Antonius, abt 

20-01   H. Fabianus, paus en martelaar 

    H. Sebastianus, martelaar   

21-01   Derde zondag door het jaar 

22-01   H. Vincentius, diaken en martelaar 

24-01   H. Franciscus van Sales, bisschopp en kerkleraar 

25-01   Bekering van de heilige apostel Paulus 

26-01   HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 

27-01   Angela Merici, maagd 

28-01   Vierde zondag door het jaar  

31-01   H. Johannes (Don) Bosco, priester 

 

Kerkdiensten 

De eucharistieviering van zaterdagavond 13 januari om 18.30 uur zal 

muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor 

Zaterdag 20 januari is er om 18.30 uur weer een woord en 

communiedienst. 

De eucharistieviering van zaterdagavond 27 januari is een gezinsviering 

waarin de kinderen die dit jaar hun eerste H. Communie doen zich aan 

onze gemeenschap zullen voorstellen. 

 

Misintenties 

13-01-24 Bijzondere intentie 

14-01-24 Overleden ouders, broer en  zus 



20-01-24  Uit dankbaarheid 

21-01-24 Bijzondere intentie 

 
 

BERICHTEN 

 

BISSCHOP HARRIE SMEETS  

Zoals u waarschijnlijk wel hebt meegekregen is bisschop Harrie Smeets 

op 20 december 2023 overleden en op 6 januari 2024 op het Oude 

Kerkhof hier aan de Kapel in 't Zand in de bisschopskapel bijgezet. 

Wij hadden hier een bijzondere band met onze voormalige bisschop.  

Daags voor zijn bisschopswijding was hij hier om in de dagkapel 's 

morgens om 08.00 uur de eucharistieviering bij te wonen. 

We herinneren ons nog in het bijzonder zijn kennismaking met onze 

pastorale eenheid waarbij hij, na met onze gemeenschap de eucharistie 

te hebben gevierd, met al onze orgenisaties en werkgroepen kennis heeft 

gemaakt.   

Naderhand vertelde hij me zeer onder de indruk van die avond te zijn 

geweest. 

Dit jaar was hij nog, gezeten in een rolstoel, aanwezig bij de 

eucharistieviering op de eerste zondag van de meimaand, de opening 

van ons bedevaartseizoen. Daarbij liet hij zich nog fotograveren te 

midden van onze misdienaars en acolieten en leden van scoutinggroep  

pater Bleijs. 

 

KERKBALANS 2024   

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar in januari de actie kerkbalans in 

heel Nederland gehouden. Het thema van dit jaar is: Geef vandaag   voor 

de kerk van morgen. Ook het kerkbestuur van onze pastorale  eenheid 

wil daar graag aandacht aanbesteden omdat ook wij niet zonder uw 

financiële bijdrage kunnen. Wat de kerk voor ons betekent leest u 

hieronder in een artikel dat ons werd aangeboden door de nationale 

actie. 

 

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.  

Het is de plek waar u  viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning 

komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een 

kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt 

ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, 

maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse 

dag.  



Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op 

belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost 

geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, 

personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten 

die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele 

anderen welkom te heten. Daarom is er de Actie Kerkbalans.  

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, 

de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie 

kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de 

plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. 

Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven 

voor hun eigen plaatselijke kerk.  

Voor de campagne van 2024 is het thema Geef vandaag voor de kerk         

van morgen. We zijn  door de kerk verbonden met God, met elkaar en 

met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en 

verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 

‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die 

verbinding. Geef aan Kerkbalans. 

KERKBIJDRAGE EN MISSTIPENDIA 2024 

Aangezien het bisdom de bedragen voor de kerkbijdrage en       

misstipendia heeft verhoogd, zullen ook wij in zekere mate moeten 

volgen. 

Vanaf 1 januari dit jaar is de minimum kerkbijdrage gesteld op € 120,- 

Mensen die de laatste 5 jaar hebben meegedaan aan de kerkbijdrage 

hoeven voor een eucharistieviering ten afscheid in onze kerk géén geld 

te betalen. Daar vallen natuurlijk niet de extra kosten van een koor 

onder. Voor een misintentie blijft het bedrag van € 20,- staan. 

Voor een huwelijksmis of een begrafenismis wordt € 500,- in rekening 

gebracht. 

De bijdrage voor een avondwake zonder een navolgende uitvaartdienst 

is van nu af aan € 500,-. 

We hopen dat u begrip hebt voor deze aanpassingen. 

 

Fanfare O.L.V. In 't Zand  

Tijdens het schitterende eindejaarsconcert van onze fanfare met vocale 

inbreng van het Remunjs Theaterkoor, werd ook volgens traditie het 

Zandjmenke uitgereikt. Dit jaar viel de eer te beurt aan Henk en 

Annelies Mulders vanwege hun inzet voor de Kapelse gemeenschap 

Ook werden 2 jubilarissen gehuldigd: Jeroen van Ark en Julia Venner 

 


